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Iedere dag wordt in de wereld de schoonheid opnieuw geboren…

De verrijzenis van Jezus is geen feit uit het verleden, zij is een kracht tot leven
die de wereld doordringt. Waar alles dood lijkt, verschijnen opnieuw kiemen
van verrijzenis. Het is een kracht zonder weerga.
Het is waar dat het vaak lijkt of God niet bestaat: we stellen vast dat
onrechtvaardigheid, boosheid, onverschilligheid en wreedheid niet afnemen.
Nochtans is het zeker dat in de duisternis altijd iets nieuws begint te kiemen,
dat vroeg of laat vrucht dragen zal.
Het hardnekkige voortbestaan van het slechte zal het goede niet verhinderen
zich te ontplooien en zich overal te verspreiden.
Iedere dag wordt in de wereld de schoonheid opnieuw geboren…

Uit: De vreugde van het Evangelie, Paus Franciscus, blz. 172


